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Koor en medewerkenden komen binnen 
 
Musica pro Deo orgel | Choralvorspiel Herzlich tut mich verlangen, BWV 727 

J.S. Bach (1685-1750) 
 

– We gaan staan – 
 
Openingsvers en Lofprijzing | Uit Lied 190a – gesproken 

I: Heer, open mijn lippen. 
II (allen): Mijn mond zal zingen van uw eer. 
I: God, kom mij te hulp. 
II (allen):  Heer, haast U mij te helpen. 

 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. 

 
Zingen in wisselzang | Psalm 8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
 
 
 

    Allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koor 
2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 
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Koor 
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 

Allen 
4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 

 

Allen 
5. Al wat er land of water heeft tot woning, 
het moet de mens erkennen als zijn koning: 
vogels en wild en al 't geduldig vee 
en wat er wemelt in de wijde zee. 

 

Allen 
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 

– We gaan zitten – 
 

Welkom 
 

Zingen allen | Lied 587:1 Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen 
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Schriftlezing 1 | Johannes 18:1-11 
 
Koraal koor | Dein Will’ gescheh’, Herr Gott, zugleich         J.S. Bach 
 

Dein Will’ gescheh, Herr Gott, zugleich 
auf Erden wie im Himmelreich. 
Gib uns Geduld in Leidenszeit, 
Gehorsam sein in Lieb und Leid; 
wehr’ und steur’ allem Fleisch und Blut, 
das wider deinen Willen tut! 

Laat uw wil ook ons baken zijn 
zoal in heel uw Rijksdomein. 
Leer ons geduld in alle strijd, 
in lief en leed gehoorzaamheid. 
Weerhoud wie eigen wegen gaan 
en daarmee, God, uw wil weerstaan. 

 
Schriftlezing 2 | Johannes 18:12-23 
 
Koraal koor | Wer hat dich so geschlagen 
 

Wer hat dich so geschlagen, 
mein Heil, und dich mit Plagen 
so übel zugericht’t? 
Du bist ja nicht ein Sünder 
wie wir und unsre Kinder, 
von Missetaten weißt du nicht. 
 

Wie heeft U toch geslagen, 
wie deed U al die plagen 
en die ellende aan? 
U draagt het zo geduldig, 
maar alleen wij zijn schuldig. 
U hebt geen mens ooit kwaad gedaan. 

Ich, ich und meine Sünden, 
die sich wie Körnlein finden 
des Sandes an dem Meer, 
die haben dir erreget 
das Elend, das dich schläget, 
und das betrübte Marterheer. 

Zo talrijk zijn mijn daden, 
vol schande en vol schade, 
als korrels zand aan zee. 
Die hebben U geslagen 
en laten U dit dragen. 
De hemel lijdt het met U mee. 

 
Schriftlezing 3 | Johannes 18:24-27 
 
Koraal koor | Christus, der uns selig macht 
 

Christus, der uns selig macht, 
kein Bös’s hat begangen, 
der ward für uns in der Nacht 
als ein Dieb gefangen, 
geführt von gottlose Leut’ 
und fälschlich verklaget, 
verlacht, verhöhnt, und verspeit, 
wie denn die Schrift saget. 

Christus, in wie enig kwaad 
nimmer werd gevonden, 
werd voor ons in diepe nacht 
als een dief gebonden, 
Met een leugen aangeklaagd 
door wie God niet vrezen 
en bespuwd, met spot belaagd, 
zoals staat te lezen. 
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Schriftlezing 4 | Johannes 18:28-40 
 
Zingen allen | Lied 587:2, 3 en 4 Eén mens moet sterven om een volk te redden 
 

2. Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
Open mijn ogen. 

 
3. Hemelse koning, door God uitgekozen, 
waarom staat U terecht als rechteloze? 
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 
U draagt mijn zonden. 

 
4. Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 
de mens die uit de hemel is geboren. 
Ik ben de gesel die hem openhaalde, 
ik laat hem vallen. 

 
Schriftlezing 5 | Johannes 19:1-12a 
 
Koraal koor | Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn 
 

Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, 
muss uns die Freiheit kommen; 
dein Kerker ist der Gnadenthron, 
die Freistatt aller Frommen; | denn 
gingst du nicht die Knechtschaft ein,  
müßt’ unsre Knechtschaft ewig sein. 

Doordat U, Heer, gevangen werd, 
konden wij vrijheid vinden. 
Uw cel wordt tot genadetroon, 
vrijplaats voor uw beminden. 
Want koos U niet een knecht te zijn, 
wij zouden blijvend knechten zijn. 

 
Schriftlezing 6 | Johannes 19:12b-22 
 
Koraal koor | In meines herzens Grunde 
 

In meines Herzens Grunde 
dein Nam’ und Kreuz allein 
funkelt all Zeit und Stunde, 
drauf kann ich fröhlich sein. 
Erschein’ mir in dem Bilde 
zu Trost in meiner Not, 
wie du, Herr Christ, so milde 
dich hast geblut’t zu Tod. 

Hoe glanst te allen tijde 
uw naam en kruis in mij. 
Niets kan ooit dieper reiken 
dat dankbaar stemt en blij. 
Sta mij, Heer, zo voor ogen, 
en troost mij in mijn nood, 
hoe Gij, om mij bewogen, 
uw weg ging totterdood. 
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Schriftlezing 7 | Johannes 19:23-27a 
 

Koraal koor | Er nahm alles wohl in acht 
 

Er nahm alles wohl in acht 
in der letzten Stunde, 
seine Mutter noch bedacht, 
setzt ihr ein’n Vormunde. 
O Mensch, mache Richtigkeit, 
Gott und Menschen liebe, 
stirb darauf ohn’ alles Leid, 
und dich nicht betrübe! 

In zijn laatste ogenblik 
deed Hij nog het goede: 
gaf zijn moeder aan een zoon,  
dat hij haar behoede. 
Laat ook ons het goede doen: 
houd van God en mensen! 
Wil uw eigen laatste uur 
zonder lijden wensen. 

 

Schriftlezing 8 | Johannes 19:27b-37 
 

Zingen allen | Lied 587:5, 6 en 7 Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 
 

5. Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 
liefde is dorst naar vrede zonder einde, 
water dat wijn wordt. 

 

6. Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – 
de waarheid is gezien om te geloven. 
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 
wil ik mij buigen. 

 

7. Rijke geschenken zou ik willen geven, 
eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 
Licht voor de wereld. 

 

Schriftlezing 9 | Johannes 19:38-42 en 20:30-31 
 

Koraal koor | Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein 
 

Ach Herr, laß dein lieb’ Engelein 
am letzten End’ die Seele mein 
in Abrahams Schoß tragen, 
den Leib in sein’m Schlafkämmerlein 
gar sanft ohn’ ein’ge Qual und Pein 
ruhn bis am jüngsten Tage! 
Alsdenn vom Tod erwecke mich, 
daß meine Augen sehen dich 

Geef, Heer, dat het uw engel is 
die mij, als daar mijn einde is, 
in Abrahams schoot zal dragen. 
Dan rust het lichaam in zijn schrijn, 
verlost van alle zorg en pijn, 
tot aan de dag der dagen. 
Roep mij dan uit de dood aan ‘t licht, 
en ik ontwaar uw aangezicht, 
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in aller Freud’, o Gottes Sohn, 
mein Heiland und Genadenthron! 
Herr Jesu Christ, erhöre mich, 
ich will dich preisen ewiglich! 

wanneer U bij de Vader woont, 
mijn Redder en Genadetroon! 
Verhoor mij, Heer, 
ik roep U aan, ik roep U aan. 
Nooit zal mijn lied dan ondergaan! 

 

Gebeden 
 

– We gaan staan – 
 

Zingen in wisselzang | Lied 578 O kostbaar kruis, o wonder Gods 
 
 
     Allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koor 
2. Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 

Koor 
3. O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 

Allen 
4. Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van ’t paradijs. 

Allen 
5. En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voorgoed 
van heel de dode wereld vrij. 

 

Allen 
6. De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
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– We gaan zitten – 
 

Musica pro Deo | Koraalbewerking en Fugetta O Haupt voll Blut und Wunden 
Joh. Wagenaar (1862-1942) 

 
Koor en medewerkenden verlaten de kerk 
 
 

Inzameling van de gaven (bij de uitgang) 
Om deze Passievesper te kunnen realiseren, maken we kosten voor de vergoeding 
van een dirigent en organist, voor pr-materiaal en het programmaboekje. We doen 
vrijmoedig een beroep op u voor een (digitale) duit in het zakje. Met een gemiddelde 
bijdrage van € 10 per persoon lukt het ons om uit de kosten te komen. 

- U kunt uw gaven voor de Passievesper geven bij de uitgang. 
- U kunt de QR-code hiernaast gebruiken.  

Zet bij de Opmerkingen ‘Passievesper maart 2026’. 
- U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op dit  

rekeningnummer: NL40 RABO 037 373 3739 t.n.v.  
Protestantse Gemeente Zoetermeer inz. Wijk 1 
onder vermelding van ‘Passievesper maart 2026’. 

 
 

Passievesper in de Stille Week 
 

Lezingen uit het Johannesevangelie 
Koralen uit Johannes Passion (BWV 245), J.S. Bach 

Samenzang passieliederen 
 

Interkerkelijk ad hoc koor | Geurt van Lagen dirigent & orgel 
Johan van Oeveren koororgel | Jan Kees Joosse orgel 

 
Medewerkenden (lezingen en gebeden): 

Matthijs Biewenga | Hans van der Bilt | Renske Leder 
Jan Peter Leenman | Erik van Rossum | Margreet van der Velden-Both 

 
Hertaling koralen Johannes Passion: Sytze de Vries 

 
Organisatie: 

Samenwerkingsgemeente Het Lichtbaken, Zoetermeer (NCGK) 
Oude Kerk Gemeente, Zoetermeer (PKN) 

 
Afbeelding voorzijde: Jezus sterft aan het kruis 

Statie 12 uit Een kruisweg van Philip Hans Franses 


